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Stip op de horizon 

Wanneer je op het zicht zeilt is het handig om een (herkennings)punt te kiezen 
waarop je, je koers kunt bepalen. Zonder zo’n oriëntatiepunt zwalk je alle kanten 
uit. Of ga je waarheen de wind je maar voert. Dat is niet altijd plezierig, want je 
kunt ook zomaar aan lager wal raken. 
 
In de politiek en in het bedrijfsleven spreekt men nogal eens over een stip op de 
horizon zetten. Dat is dan het punt dat men meestal op middellange termijn 
wenst te bereiken. Bijvoorbeeld een halvering van het aantal werklozen in 2016. 
Of het in 2017 bereiken van het winstniveau van voor de crisis.  
Als gelovigen hebben we ook zo’n punt op de horizon. Een punt dat onze koers 
bepaalt in het leven. In het groot is dat het levensmodel van Jezus, of het 
visioen van het Rijk van God. In het kerkelijk jaar wordt dat grote uiteengelegd 
en toegankelijker gemaakt.  
 

Met betrekking tot de advent is het feest van de 
geboorte van Christus zo’n stip op de horizon. In de 
advent koersen we naar Kerstmis. En onderweg 
vragen we ons af wat we, bij wind en tegenwind, 
moeten doen en laten om koers te houden. Meer in het 
bijzonder stellen we ons de vraag welke weg er voor 
ons ligt om Christus in ons leven geboren te laten 
worden.  
We kunnen natuurlijk het woord advent heel letterlijk 
nemen. En dan is de geboorte van Christus iets wat op 

ons toekomt. We hoeven er niets voor te doen, Christus komt toch wel. Dan zien 
we Kerst als een uitwendig gebeuren dat onafhankelijk van ons plaatsvindt, 
waar wij buiten staan. Een onderonsje van de Vader, de Geest en Maria. 
Daarmee houden we Christus buiten ons leven.  
 

Maar wanneer we beseffen dat Christus teken is van het verbond tussen God en 
mens, kunnen we niet afzijdig blijven. Dan heeft deze geboorte ook met ons van 
doen en komt die binnen in ons levensverhaal met alle gevolgen van dien. De 
geboorte van Christus vindt plaats binnen de relatie tussen God en mens en kan 
ook alleen binnen die relatie betekenis hebben. 
In strikt menselijke zin maakt het veel uit of er een kind bij de buren geboren 
wordt of dat er binnen de eigen relatie een kind ontvangen wordt. Het doet er 
niet toe of dat via natuurlijke geboorte, IVF of adoptie is. Ieder leeft toe naar dat 
moment en bereidt er zich praktisch en emotioneel, in verwachting en met 
huiver, op voor. Dit proces verandert je als mens en schept een nieuwe 
identiteit. En als het moment dan daar is, blijkt dat punt op de horizon ineens 
een nieuwe horizon te openen, die zoals elke horizon telkens wijkt. De zich 
ontwikkelende werkelijkheid van het kind vraagt immers dat je je telkens 
opnieuw definieert en bepaalt. Het stelt ons steeds weer voor nieuwe 
uitdagingen. 
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Zo is het ook met de geboorte van Christus. We bereiden ons erop voor en 
openen ons hart. We richten ons bestaan in, zodat we Hem kunnen ontvangen 
in ons leven. Maar wanneer Hij eenmaal in ons leven geboren wordt, verandert 
Hij onze werkelijkheid op onvermoede en verrassende wijze. Hij daagt ons uit 
om in de wisselende omstandigheden van ons leven ons christen zijn telkens 
opnieuw te definiëren en te bepalen. 
Ik wens u van harte zegen op deze weg. 

Pastor Ward Cortvriendt.  
 
 

Namen 

Zes weken lang van 17 oktober t/m 21 
november was het thema in ons wekelijks 
avondbed op de donderdagavond: “Jouw 
naam is een verhaal!” 
Het woord “Naam” is als het ware de A van 
het Bijbels abc. Het eerste en meest 
beslissende woord van God en over God. In 
de Bijbel gaat het ook nooit om 
algemeenheden, maar over mensen met een 

naam. En dat is niet voor niets. Daarin schuilt een diep geheim.  
Namen vertellen verhalen. En ze staan in verband met die Ene Naam die al die 
verhalen draagt, die Naam van God die ons zegt: “Ik zal er zijn, met jou!”. 
Ook op zondag 3 november ging het over namen en klonken er vele namen 
tijdens de viering van Allerheiligen en bij de gedachtenis van vele overledenen. 
Oude namen en nieuwe namen. Bekende namen en onbekende namen. Namen 
herinnerd en vaak genoemd, namen vergeten en tevergeefs geroepen. Namen 
dichtbij, namen ver weg. Namen die er uit springen, namen die ten onder gaan 
in een chaos, zoals nu bijvoorbeeld op de Filippijnen. 
Namen, onze namen.  
Het was goed de vele namen te horen op 3 november. Het doet je beseffen dat 
je in een hele rij bent opgenomen, een stoet van mensen, de generaties door. 
Mensen-kinderen van God tot Licht geroepen. Jouw naam gegrift in de palm van 
Gods hand… 
Het bekende lied van Hanna Lam stond daarbij in het liturgieboekje geschreven: 
 

De mensen van voorbij wij noemen ze hier samen. 
De mensen van voorbij wij noemen ze bij namen.  
Zo vlinderen zij binnen in woorden en in zinnen  
en zijn we even bij elkaar aan ’t einde van het jaar. 
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De mensen van voorbij zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij ze zijn met ons verweven,  
in liefde, in verhalen, die wij zo graag herhalen,  
in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet. 
 
De mensen van voorbij zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij zijn in een ander weten. 
Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij. 

 
Ik bid u allen toe bevrijd te mogen leven in het licht van God! Vandaag en alle 
dagen van uw leven tot in Gods eeuwigheid! 
Een gezegende Kersttijd gewenst! 

Pastoor Grete 
 
 

Kerkelijk leven 

Welkom 

We verwelkomen een nieuwe parochiaan van harte als lid van onze parochie. 
Deze komt oorspronkelijk uit de Anglicaanse kerk, maar heeft daarna heel wat 
kerken van binnen en van buiten meegemaakt. Ze voelt zich thuis bij ons en we 
wensen haar veel zegen toe! 
 

Geboren  
Op 4 oktober vroeg in de morgen is geboren: Bas 
Willem Adrianus, zoon en broertje van parochianen. 
Alles is goed gegaan en het hele gezin verheugt zich 
over het nieuwe leven en Bas doet het goed en kijkt en 
graait al om zich heen! Het is de wens van de ouders 
om Bas in het begin van 2014 te laten dopen en Deo 
Volente gaat dat plaats vinden op zondag 9 februari 
2014. We wensen het hele gezin veel vreugde en 

voorspoed. 
 
Opname in de geestelijkheid 
Op maandag 11 november, de elfde van de elfde en tijdens de vesper van Sint 
Maarten, is onze parochiaan Ward Cortvriendt opgenomen in de geestelijkheid 
van het aartsbisdom. Indertijd is Ward tot priester gewijd in de rooms-katholieke 
kerk. Opname in onze geestelijkheid betekent dat hij zijn priesterlijke opdracht 
en functie weer kan vervolgen in en vanuit onze kerk. We zijn erg blij en 
dankbaar voor hem en om hem en wensen hem veel zegen toe, ook samen met 
zijn vrouw Mieke! 
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Zieken en ouderen 

Er is bijzondere zorg voor een aantal parochianen. Daarvoor vragen wij u in het 
bijzonder uw gebed en uw aandacht. 
Ook voelen veel parochianen de jaren tellen. 
Wij bevelen allen aan in uw aandacht en zorg! We bidden om licht en verlichting 
voor hen. 
 
 

Van het Kerkbestuur 

Rust voor de dienst en nieuw toilet 

Wellicht heeft nog niet iedereen het gemerkt, maar achter in de kerk onder de 
trap naar de orgelgalerij, achter de deur bij de kapstok, is een nieuw toilet 
aangelegd. Als u zondagochtend bij de kerk aankomt, kunt u daar dus naar het 
toilet. Dat geeft wat minder geloop in de hal bij de Joriszaal. De kosters, de 
misdienaars en de pastoor kunnen zich dan in alle rust voorbereiden op de 
viering. 
 

OPROEP 
De groep koffieschenkers heeft dringend versterking nodig. 
Het gaat vooral om het daadwerkelijk inschenken van de 
koffie en de thee en het afwassen van de kopjes en schotels. 
U hoeft er niet extra vroeg voor naar de kerk te komen. De kerkmeester van 
dienst zal de kopjes voorafgaand aan de dienst vast klaarzetten. We vinden het 
allemaal heel plezierig dat er elke zondag koffiedrinken is na afloop van de 
viering, maar het moet niet een taak worden voor een te kleine groep mensen. 
Met hoe meer mensen we het doen, hoe makkelijker het voor iedereen is. 
Graag aanmelden bij een van de leden van het kerkbestuur. 
 

Communicatie 
Nog een vraag: als u een nieuw e-mailadres in gebruik neemt, wilt u dit dan aan 
de secretaris van het kerkbestuur doorgeven? Dan blijft onze verzendlijst up to 
date. Heeft u in de afgelopen weken geen email van de secretaris ontvangen, 
maar heeft u wel een e-mailadres, geef dan ook uw emailadres aan de 
secretaris door. Hij zal u dan opnemen in de verzendlijst. 

Paul de Leeuw van Weenen, secretaris 
Koopzondagen en parkeren. 
In het centrum van Amersfoort kan op de zondagen op alle 
openbare parkeerplaatsen de gehele dag gratis geparkeerd 
worden.  
Behalve op de koopzondagen: tot 12.00 uur is het gratis. 
Daarna dient er betaald te worden: er wordt gecontroleerd én 
bekeurd. De parkeergarages bij de Flint en bij het Stadhuis 
zijn 24 uur per dag geopend. De parkeergarages liggen op 5 
tot 10 minuten loopafstand van de kerk. Het tarief is ca. € 
1,85 per uur. Voor de datums verwijs ik u naar de agenda. 
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Kerkbalans 2013. 

Het einde van het kalenderjaar komt in zicht en daarmee ook het einde van 
kerkbalans 2013. Tijd dus om de tussenbalans op te maken. Het streefbedrag is  
€ 49.000,- in de eerste 10 maanden werd ontvangen € 36.689,14. Kerkbalans is 
de belangrijkste financiële pijler van onze parochie. Aan diegenen die nog niet 
bijgedragen hebben wordt een herinnering gezonden. In deze financieel 
sombere tijden vormen ook hier alle bijdragen de basis voor een goed-
functionerende parochie. Velen maakten hun bijdrage al over, het kerkbestuur 
dankt u daarvoor zeer hartelijk. Het maakt ons mogelijk vieringen te houden en 
uitvoering te geven aan het hebben van zorg en aandacht voor elkaar: van jong 
tot oud.  
Geven naar vermogen 
Liefdadigheid naar vermogen is welkom, er wordt niet verwacht dat iemand geeft 
wat hij niet heeft. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te ondersteunen 
uzelf in verlegenheid brengt. Er moet een zeker evenwicht tot stand komen. 
Voor het ogenblik vult uw overvloed hun gebrek aan, een ander maal zal hun 
overvloed uw gebrek verhelpen. Zo ontstaat het evenwicht waarvan de Schrift 
spreekt: 
“Hij die veel had verzameld, had niet teveel, en hij die weinig had verzameld, 
kwam toch niet tekort.” 

2 Korintiërs 8: 12-15  
De aller- aller- aller laatste loodjes van Het Grote Werk. 
In de laatste week van november wordt de restauratie van de kerk afgerond met 
het schilderen van de (witte) muren in de kerk. Aanvankelijk stond dit niet op het 
programma. Door het uitnemen van de glas-in-loodramen en het herstel van de 
brugstaven die de vensters op hun plaats houden moeten de zgn. dagkanten 
van de ramen aangevuld en bijgewerkt worden. Het blijkt logisch om de muren 
tussen en boven de ramen mee te sausen. Dus worden de schilderijen van de 
muur afgehaald en de beelden weer afgedekt en komen nog eenmaal de 
steigers in de kerk. De aannemer heeft toegezegd al het werk binnen een week 
af te ronden. 
Als dat achter de rug is worden de breuken en voegen van de groene marmeren 
vloer van het vooraltaar hersteld.  
Aansluitend wordt de vloer weer voorzien van een beschermende waslaag. Dit 
werk wordt, evenals het in de was zetten van de kerkbanken, uitbesteed aan 
een gespecialiseerd bedrijf.  
 

Werk aan de Pastorie? 
Bouwkundig gezien zitten kerk en pastorie aan elkaar vast. Over welk deel van 
de goten, de toren en de muren tot welk pand behoren kan behoorlijk 
gediscussieerd worden. Nu de prijzen zeer scherp gesteld worden heeft het 
kerkbestuur – ook op advies van de Commissie Bebouwde Eigendommen 
(CBE) en de gemeente Amersfoort - de aannemer gevraagd een offerte uit te 
brengen op het buitenwerk, met name goot-, hout- en schilderwerk van de 
pastorie. In ambtelijke termen: het wind- en waterdicht houden van het pand. 
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Ook de Stichting Monumentenwacht Utrecht adviseert om – als het enigszins 
financieel haalbaar is – nu de aanpalende delen van de pastorie op basis van 
sober en doelmatig beleid aan te pakken. Offertes en definitieve besluiten zullen 
in de komende maanden op tafel komen. Als het werk uitgevoerd gaat worden 
zijn we zeker al in het voorjaar 2014 aangekomen. 
 

Geluid in de kerk. 
In het vorige parochieblad las u dat ten gevolge van het uitrollen van het 4G-

netwerk door de KPN de handmicrofoon plus versterker 
vervangen moesten worden door een installatie die op 
een andere frequentie werkt. De kosten waren fors: € 
737,98. Op advies van een parochiaan heeft het 
kerkbestuur een klacht met claim ingediend bij de KPN. 
Het antwoord was dat men(KPN) achteraf niet meer kon 
nagaan of 4G daadwerkelijk de oorzaak van de storing 

was – MAAR dat men uit coulance de totale kosten aan de parochie zouden 
vergoeden. Nauwelijks een week later stond het bedrag al op de bankrekening 
van de kerk. Een sympathiek gebaar van een groot bedrijf! 
 

Kerkboeken. 
Bij de vieringen kunt u gebruikmaken van de kerkboeken *voor algemeen 
gebruik * zoals deze voor de dienst aangereikt worden. Als u prijs stelt op een 
set boeken, voor eigen gebruik of als geschenk, zijn deze tegen kostprijs bij de 
penningmeester verkrijgbaar. De prijzen zijn: 
Gezangboek  €  25,- 
Lectionarium (alle lezingen)  €  15,- 
Kerk(mis)boek  (alle liturgische teksten)   €  25,- 
 
De laatste leien. 
Een flink aantal oude dakleien werden apart gezet voor de actie:  

Blij met een lei 
Heeft u belangstelling voor  een echte, oude kerk-lei? Tot het eind van het jaar 
worden deze nog verkocht voor € 1 per stuk. 
 
Zo draagt u met uw leitje bij aan het nieuwe dak.  
Wat u met een oude lei te doen: rechtop in de tuingrond als waterkering, of voor 
een paadje of perkafscheiding in uw tuin, als dakje voor uw vogelhuisje of lekker 
ouderwets met een griffel op schrijven of tekenen.  

Mieke van ’t Erve-Verheij, penningmeester 
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Bij de kerkdiensten 

Zondag 1 december is de 1
e
 zondag van de Advent. De 1

e
 zondag ook van een 

nieuw kerkelijk jaar.  
We volgen dat nieuwe jaar de lezingen van het A-jaar. We beginnen letterlijk 
helemaal aan het begin van ons lezingenboek, het lectionarium.  
De zondagen van de Advent kenmerken zich door een aantal vaste gezangen, 
het project van de kinderkerk over de voormoeders van Jezus en door het 
groeien van het licht. Elke zondag weer een kaarsvlammetje meer, een stap 
dichterbij de komst van onze Heer Jezus Christus.  

En dan wordt het Kerst en vieren we de 
geboorte van Jezus, de komst van God in een 
mens onder ons. Tijdens de dagen van het 
jaar dat het donker lijkt te overheersen, komt 
een nieuw licht, het Licht van God ons 
tegemoet. We verlangen naar dat licht en we 
willen het vieren! 
Onze lectoren zetten de eerste toon voor het 
nieuwe jaar 2014.  
Op nieuwjaarsdag komen we bij elkaar om 
allereerst God de lof te zingen en om te 
bidden om zijn zegen. Daarna wisselen we 
goede wensen uit en heffen het glas op heil en 

zegen. 
We vieren Epifanie, Driekoningen, het goede nieuws voor alle volken en alle 
mensen op aarde.  
Op 19 januari komen we bij elkaar met de binnenstadskerken in een 
oecumenische viering in het kader van de Week van gebed voor de eenheid. 
En dan via de zondagen na Epifanie, de opdracht van de Heer in de tempel, 
gaan we stapje voor stapje, week na week weer richting Aswoensdag… en zie ik 
daar al in het donker, in het dode hout, een lichtpuntje, een groene scheut?  
Bijzonder is het te leven op het ritme van de seizoenen, op het ritme van het 
kerkelijk jaar.  
Het kleurt letterlijk ons bestaan. Het verschiet van groen naar paars naar wit. 
Met af een toe een beetje rood of roze. 
Wij houden het kerkelijk jaar gaande. En het kerkelijk jaar houdt ons verbonden 
met elkaar en met onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest! Die God zegene 
ons alle tijden door! 
 

Avond over liturgie en in het bijzonder over de inzet van lectoren 
In vervolg op de gemeentevergadering afgelopen woensdag 13 november wordt 
er aan het begin van het nieuwe jaar een avond georganiseerd om met elkaar te 
kunnen spreken over de liturgie in het algemeen, de zondagse vieringen vooral 
en over het aandeel van de lectoren daarin in het bijzonder. U zult daarvoor ter 
zijner tijd een uitnodiging ontvangen! 
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Liturgiewerkgroep 

Helaas moest de geplande bijeenkomst van de liturgiewerkgroep vanwege te 
veel meldingen van verhindering afgezegd worden en uitgesteld tot het begin 
van het nieuwe jaar. Er staat wel heel wat op de agenda, dus we hopen dat we 
snel een nieuwe datum kunnen vinden en dan hoort u meer van de 
liturgiewerkgroep! 
 
 

Gemeentevergadering op 13 november 2013  

Op woensdag 13 november werd de 
gemeentevergadering gehouden. Er waren 
23 parochianen en gastleden aanwezig. 
Besproken werd dat er nog geen zicht is op 
invulling van de door het vertrek van Angela 
Berben ontstane vacature in het pastorale 
team. Door het kerkbestuur is bij de 
bisschop aangegeven dat wij kiezen voor 
een meer blijvende oplossing en niet voor 
een zeer tijdelijke invulling. Door de 
onderbezetting in het pastorale werk, wordt er een dringend beroep gedaan op 
de parochianen om met name meer structureel ouderen en zieken te willen 
bezoeken. Om zoiets te regelen worden allen uitgenodigd bij zichzelf te rade te 
gaan of men niet met één medeparochiaan contact wil hebben. Informatie en 
opgave daarvoor bij Janny de Jager.  
 

Maar ook de koffiegroep, de kinderkerk en het koor hebben versterking nodig. 
 

Mieke van ’t Erve is bereid nog twee jaar penningmeester van het kerkbestuur te 
blijven. Daarmee resteert nog steeds een vacature in het kerkbestuur. Wie een 
voordracht voor een kandidaat wil doen, kan zich melden bij een van de huidige 
kerkbestuursleden. Mieke vertelde verder dat de restauratie van de kerk bijna is 
afgerond, maar dat nu ook gelijk aan de pastorie het een en ander gerepareerd 
moet worden. Daarvoor is al een offerte aangevraagd. 
 

Vervolgens werd een aanloop genomen naar een discussie over de inzet van 
lectoren in Diensten van Schrift en Gebed en in de eucharistievieringen. Al snel 
bleek dit een vrij omvangrijk onderwerp met veel verschillende invalshoeken. 
  
Op voorstel van een aantal parochianen werd besloten aan dit onderwerp meer 
tijd en aandacht te geven en er een speciale avond voor te organiseren. Dat 
voorstel werd overgenomen en die avond zal worden voorbereid door een nog in 
te stellen kleine voorbereidingsgroep. Daar gaat u dus nog meer van horen. 
 

Na de pauze werden enkele belangrijke agendapunten van de synode van 23 
november besproken. Henriette Maan, 1

e
 synodaal, wees de aanwezigen op 

twee artikelen in de laatste Oud-Katholiek en riep op eens een vergadering van 
de synode op de publieke tribune bij te wonen. 
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Een van de hoofdthema’s op de komende synode is de financiële capaciteit om 
de landelijke kerk en de parochies draaiende te houden en zo mogelijk te laten 
groeien. De inkomsten vallen wat tegen en de uitgaven nemen toe. Het geld 
moet zo efficiënt mogelijk ingezet worden. Daarvoor is de Financiële Raad 
samengevoegd met de Commissie Bebouwde Eigendommen tot een nieuwe 
Adviesraad Financiën en Materieel (AFM). Alles komt meer bij elkaar en kan 
daardoor goedkoper beheerd en uitgevoerd worden. Ook staat er een 
reorganisatie van het Bisschoppelijk Bureau op de agenda.  
Al enige jaren wordt gesproken over een andere indeling van de secretariële 
ondersteuning van het Collegiaal Bestuur en van de landelijke kerk. De 
pensionering van de huidige secretaris halverwege 2014 wordt nu gebruikt om 
dan met een versterkte en iets anders ingerichte organisatie te gaan starten. De 
synode moet de daarvoor benodigde gelden wel eerst goedkeuren.  
Verder zal op de synode het voorstel besproken worden om het project 
jongerenpastor te verlengen. Wij als parochie ondersteunen die voortzetting. Wij 
merken dat er goed werk wordt verricht. Ook zal er gesproken worden over 
Missie en Diaconaat. Alle parochies zijn uitgenodigd om te laten zien wat zij 
doen aan missie en diaconaat. Twee leden van onze 
diaconale werkgroep zullen op de synode laten zien 
welke acties de laatste jaren zijn ondernomen en 
daarbij vooral benadrukken dat wij al jaren een vaste 
relatie hebben met de Voedselbank en daar regelmatig 
inzamelingsacties voor organiseren. Ook zal de 
uitvoering van de laatste Vastenactie als voorbeeld 
uitgedragen worden. 
Na nog wat vragen van de aanwezigen werden de 
synodalen bedankt voor hun toelichting en sterkte 
gewenst met de te nemen besluiten. Vervolgens werd 
met een gezang en een gebed de avond besloten. 

Paul de Leeuw van Wenen, secretaris 
 
 

Opname in de geestelijkheid 

Op 11 november 2013, de feestdag van Sint Maarten, 
schutspatroon van de stad Utrecht, werd tijdens een 
feestelijke Vespers Ward Cortvriendt opgenomen 
(geïncardineerd) in het priesterschap van het bisdom 
Utrecht. 
De deken van het Metropolitaan Kapittel riep Ward naar 
voren waarna Aartsbisschop Joris Vercammen zich tot 
hem richtte met de volgende vragen: “Broeder in 
Christus, beloof je trouw aan Christus en zijn evangelie 
met je bisschop voor Gods kerk zorg te dragen en haar 
verordeningen te betrachten?” Waarna priester Ward 
antwoordde: “Ja, zo helpe mij God”.  
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De Aartsbisschop vroeg vervolgens: “Ben je bereid het geloof van de ene, 
ongedeelde, katholieke kerk te bewaren, te belijden en door te geven?” Priester 
Ward antwoordde: “Ja, zo helpe mij God”. Aartsbisschop Joris bevestigde dat 
Ward Cortvriendt nu deel is van het presbyterium van het Oud-Katholiek 
aartsbisdom Utrecht en legde als teken van welkom in het college, waarin hij 
samen met de collega priesters de zorg op zich neemt voor Gods volk op weg 
naar het Koninkrijk, de stola van het bisdom aan. Na het 
gebed van de Aartsbisschop nam de nieuw 
geïncardineerde priester zitting op het koor, waarna de 
Vespers van Sint Maarten werd vervolgd met veel 
gezang en muziek, waarin de Scola Cantorum o.l.v. Piet 
van der Steen, de leden van het Oud-Katholiek 
Kathedraal Koor en de organist Eveline Jansen een 
groot aandeel hadden. De talrijke aanwezigen konden na 
afloop in De Driehoek Ward en zijn echtgenote Mieke 
tijdens een gezellig samenzijn gelukwensen met de 
heuglijke gebeurtenis.  
Ward en Mieke: namens de parochie Amersfoort van 
harte gelukgewenst! 

Digna Schade van Westrum 
 
 

Kinderkerk 

Na de grote vakantie hebben we al weer heel wat bijzondere diensten gehad. 
De doop van Julian, het feest van de heilige Michael, oogstdienst, Allerzielen en 
natuurlijk ook de start van het schoenendozenproject. 
Het project eindigt op 1 december. Natuurlijk hopen we op heel wat dozen. Op 1 
december is de eerste zondag van de advent. Ook dit jaar wordt hier de nodige 
aandacht aan besteed. 
In het alternatieve leesrooster staan 4 voormoeders van Christus centraal. Hier 
gaan we de nodige aandacht aan besteden en we hopen natuurlijk op een 
mooie dienst met Kerst. 

Namens de kinderkerkleiding  
Mary-Ann 

Catechese 

De catechese voor jongeren vanaf ongeveer 11 jaar t/m 16 jaar wordt 
vooralsnog door Marta Schouten georganiseerd. Marta is in oktober 
afgestudeerd als theologe in Polen, waarmee wij haar nogmaals van harte 
gelukwensen! Een programma voor deze catechese is bij de betreffende 
jongeren en hun ouders bekend. Laten we met elkaar bidden voor al onze 
jongeren, dat zij zich op hun levensweg gesterkt mogen weten door het geloof, 
dat zij mogen weten en ervaren dat God bij hen is en hen wil leiden op hun weg. 

Pastoor Grete 
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Belangstellendenkring 

Regelmatig mogen we gasten verwelkomen in onze parochie. Heel fijn is het 
wanneer deze gasten hun verbondenheid met onze parochie willen verstevigen. 
Gastlid worden of willen toetreden als lid. 
Bij zo’n stap leven vaak ook veel vragen over de oud-katholieke kerk, haar leer 
en haar leven. Het is goed om met elkaar daarover te kunnen spreken en ook 
om meer te kunnen horen en leren. 
In de eerste helft van het nieuwe jaar zal daartoe een “belangstellendenkring” 
worden georganiseerd, waarbij niet alleen belangstellenden maar ook een ieder 
welkom is die iets meer wil weten of kennis wil opfrissen over de oud-katholieke 
kerk. 
U hoort daar later meer over! 

Pastoor Grete 
 
 

Reis naar je hart tijdens inspiratiedag voor geloofsopvoeding 

Op 6 oktober werd er in Amersfoort een dag over geloofsopvoeding 
georganiseerd. Jutta Eilander, jongerenpastor binnen de Oud-Katholieke kerk 
heeft deze dag samen met Pastoor Robin Voorn en Lava Jeugdwerk 

georganiseerd. Zelf was ik die dag ook 
aanwezig en heb ervan genoten. Het was 
een goed samenzijn met meer dan 30 
ouders en meer dan 20 kinderen, vanuit 
allerlei parochies bijeengekomen. Zoals 
Jutta hieronder beschrijft maakten zowel 
de kinderen als de ouders een reis naar 
het hart.  
“Blauw, rood, geel, roze en grijs, maar in 
het diepste is het goud in je hart”. Tijdens 
het theaterstuk “reis naar je hart”, deel 
van de inspiratiedag geloofsopvoeding, 
kwam dat duidelijk naar voren.  
 

We leerden werken met kleuren als emotie om, ouders en kinderen samen, 
zichtbaar en tastbaar te maken hoe je je voelt en waar je staat en het diepste 
van je hart te ontdekken. Zowel de ouders als de kinderen gingen hier 
vervolgens in een groep mee aan de slag. Met soms verrassende resultaten.  
De inspiratiedag geloofsopvoeding was goed bezocht en vormt een mooie 
opstap tot verder met elkaar praten over hoe nu praktisch handen en voeten te 
geven aan die ervaring van het goud in je hart, God in je hart. Daar wordt vanaf 
heden hard aan gewerkt en een uitnodiging zal daar spoedig voor volgen.’ (Jutta 
Eilander, http://okj.okkn.nl/?b=780) 

http://okj.okkn.nl/?b=780
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Voor mijzelf als moeder- die- net –komt kijken was het erg leuk om andere 
ouders, maar ook jeugd- en kinderwerkers, uit onze parochies te ontmoeten en 
te spreken over hun ervaringen in de geloofsopvoeding van hun kinderen. 
Bijzonder om te merken dat er in iedere fase van het leven van kind wel vragen 
bij ouders leven maar ook veel ideeën aan te reiken zijn. Ik had bijvoorbeeld een 
leuk gesprek met een moeder van een kindje van twee, die al veel met bidden 
doet.  
Een ander echtpaar, met tieners, had veel gehad aan het lezen van 
Bijbelteksten uit de Straatbijbel. Goed om deze ervaringen te horen!  
Al met al was een afwisselende dag met een goed programma, dit smaakt zeker 
naar meer! Voor een paar foto’s van deze dag kunt u terecht op de 
jongerenwebsite van de OK (zie link hierboven).  

Hartelijke groet, Marjolijn Runhaar  
 
 

Allerheiligen met gedachtenis van overledenen. 

Op zondag 3 november was de kerk 
goed gevuld met velen, die speciaal 
op deze dag hun overleden 
dierbaren wilden gedenken.  
In haar preek refereerde pastoor 
Grete niet alleen aan het belang van 
de naam, die we voor ons 
nageslacht bedenken, maar ook hoe 
we soms koosnaampjes voor elkaar 
bedenken. 
Na de preek werden de lichtjes door 
de aanwezigen ontstoken en 

noemde pastoor Grete ter gedachtenis al degenen, die in onze harten en 
gedachten waren en van wie de namen opgeschreven stonden. Natuurlijk waren 
ook de kinderen uit de kinderkerk en de jongeren vanuit de catechese hierbij 
aanwezig, zij hadden hun eigen “lichtjes” versierd. 
Ter afsluiting van dit gedeelte werd een mooi en zeer toepasselijk gezang 
gezongen op de melodie van “Heer, herinner U de namen”.  
 
 
De voorbeden werden afgesloten met de acclamatie: “Niemand leeft voor 
zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, wij leven en sterven voor God onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe”. 
Ik denk, dat ik namens velen spreek, als ik stel, dat we als parochie weer terug 
kunnen kijken op een sfeervolle, warme en ingetogen viering, waar velen hun 
steentje aan bijdroegen. 

Betty Roobol 
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Daklozen in Amersfoort in wintertijd 

Wekelijks bellen daklozen aan bij de 
deur van de pastorie. Om een bon 
vooral om één of meer nachten te 
kunnen slapen in het passantenverblijf 
aan de Arnhemseweg. Slapen en 
douchen. Heel belangrijk. Soms is er 
meer nodig. Een gesprek, wat brood 
en drinken, een enkele keer een klein 
bedrag in geld. 
Tijdens de zomermaanden is het niet 
zo erg om buiten te slapen, maar nu 
de dagen korter worden en natter en 

kouder valt dat niet mee.  
Het valt mij op dat het vaak mannen zijn, die aankloppen. Ze zijn letterlijk 
verstoten door hun partner, uit huis gezet, werkloos, machteloos. Familie en 
vrienden geven niet thuis. Soms vinden ze nieuwe “vrienden” onder hun 
lotgenoten, wat niet altijd bijdraagt aan de oplossing van hun problemen.  

Pastoor Grete 
 
 

Koperpoetsen. 

Na de grote renovatie werd al het koper in de kerk gepoetst zodat 
op Open Monumentendag, andere feestelijkheden en de zondagse 
vieringen het koper en zilver gezien mag worden.  
Op dinsdag 17 december poetsen we het koper weer voor het 
hoogfeest van Kerstmis. Zowel ’s middags vanaf 14.00 uur, als ’s 
avonds vanaf 19.00 wordt er gepoetst. Vele handen maken licht 
werk en het is altijd reuze gezellig.  
Opgeven kunt u zich op het bord in de Joriszaal of bij Evert Mulder 
: irenevert@hetnet.nl of : 06-20235741. Ter plekke wordt u 
geïnstrueerd hoe het allemaal moet. 

Mieke van ’t Erve & Paul de Leeuw van Weenen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:irenevert@hetnet.nl
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE 
PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT 

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

ZO 1 december; 10.00 uur 

Jes. 2; 1-5 Rom. 13; 8-14 Matt. 24; 32-44 1e zondag van de advent 

Schriftlezing en gebed 

ZO 8 december; 10.00 uur 

Jes. 11; 1-10 Rom. 15; 4-13 Matt. 3; 1-12 2e zondag van de advent 

Eucharistieviering 

ZO 15 december; 10.00 uur 

Jes. 35; 1-10 Jak. 5; 7-10 Matt. 11; 2-11 3e zondag van de advent 

Eucharistieviering 

ZO 22 december; 10.00 uur 

Jes. 7; 10-17 Rom. 1; 1-7 Matt. 1; 18-25 4e zondag van de advent 

Eucharistieviering 

DI 24 december; 22.00 uur 

Jes. 9; 1-6 Titus 2; 11-14 Luc. 2 1-20 Kerstnacht 

Eucharistieviering 

WO 25 december; 10.00 uur 
Jes. 52; 7-10   Joh. 1; 1-14 Kerstdag 

Eucharistieviering voor jong en oud  

ZO 29 december; 10.00 uur 

Jes. 61; 10-62 Galat. 3; 23 - 4; 7 Luc. 2; 33-40 Zondag na Kerstmis 

Eucharistieviering 

Wo 1 januari; 16.00 uur 

Lezingen in overleg Middaggebed 

Schriftlezing en gebed 

ZO 5 januari; 10.00 uur 

Jes. 60; 1-6 Efez. 3; 1-12 Matt. 2; 1-12 Epifanie 

Schriftlezing en gebed 

ZO 12 januari; 10.00 uur 

Jes. 42; 1-9 Hand. 10; 34-38 Matt. 3; 13-17 1
e
 zondag na Epifanie 

Eucharistieviering 

ZO 19 januari; 10.00 

Eenheidsviering in de Franciscus Xaverius kerk Eenheidsviering 

Eucharistieviering 

ZO 26 januari; 10.00 uur 

Jes. 49; 1-7 1 Kor. 1; 1-9 Matt. 4; 12-22 3
e
 zondag na Epifanie 

Eucharistieviering  

ZO 2 februari, 10.00 uur 
Maleachi 3; 1-4 Hebr. 2; 14-18 Luc. 2; 22-40 Opdracht van de heer in de Tempel 

Schriftlezing en gebed 

ZO 9 februari, 10.00 uur 
Jezus Sir. 32;  
                 14-24 

1 Kor. 2; 1-5 Matt. 5; 13-16 5
e
 zondag na Epifanie 

Eucharistieviering  
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE  
PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT 

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

ZO 16 februari; 10.00 uur 
Jezus Sir. 15; 
11-20 

1 Kor. 2; 6-11 Matt. 5; 17-26 6
e
 zondag na Epifanie 

Eucharistieviering  

ZO 23 februari; 10.00 uur 

Exod. 22; 21-27 1 Kor. 3; 16-23 Matt. 5; 33-48 7
e
 zondag na Epifanie 

Eucharistieviering  

ZO 2 maart; 10.00 uur 

Jes. 49; 13-18 1 Kor. 4; 1-16 Matt. 6; 24-34 8
e
 zondag na Epifanie 

Schriftlezing en gebed 

WO 5 maart, 19.30 uur  

Joël 2; 12-19 
2 Kor. 5; 20 -  
           6; 10 

Matt. 6; 1-6 &  
              16-21 

Aswoensdag 

Eucharistieviering 

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A -jaar van het Oud-Katholiek lectionarium 

 
 

Veiligheid 

Op verzoek van de Brandweer laten we u het volgende weten. Een brand 
begint altijd (heel) klein – en moet in de kiem gesmoord worden. Veilig 
gebruik van kerk en zaal wordt o.a. gewaarborgd door de regelgeving 
van de overheid.  
Concreet gaat het om:  

 geen losse stoelen in de kerk,  
 een vluchtdeur nooit zo op slot doen dat er eerst naar een sleutel 

gezocht moet worden,  
 altijd de dranger op de deuren van de brandscheiding (tussen kerk 

en hal/Joriszaal),  
 voldoende goedgekeurde blusmiddelen (brandslang en blussers), 

noodverlichting met vluchtwegaanduiding. 
 

En bij brand gelden de volgende regels, die strikt moeten worden 
gevolgd: 
! de kerkmeesters dragen zorg voor ontruiming van de 

kerk,  
! de kosters zorgen voor ontruiming van de Joriszaal, 

toiletten en sacristie.  
! iedereen verzamelt zich op de parkeerplaats Boldershof, 

met als doel: vast te stellen dat niemand achterbleef. 
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Vanzelfsprekend kunnen we naast de officiële regels veel zelf goed 
doen. De kosters zijn attent op het recht en stevig plaatsen van de 
kaarsen op het altaar en in de kroon. Op de tafels in de Joriszaal worden 
alleen nog lichtjes in kaarsenglazen gebrand. Onderin de kaarsenbakken 
en op de opvangschaal van de kaarsenstandaards ligt zand. Het goed 
bedienen van brandblussers en brandslang is niet echt gemakkelijk. De 
plantensproeiers en de emmers zand kunnen door iedereen bediend 
worden!  
De deuren van de pantry (oude keuken) en entreedeur Boldersstraat zijn 
altijd van binnenuit te openen. Gaat het toch mis: bel 112 
 
 
 
 
 
 
 

Schrijfactie in de Advent 

Advent schrijfactie op 8 en 15 december - kom in actie voor 3 geweldloze 
gewetensgevangenen in Rusland 
 
Drie demonstranten die op 6 mei 2012 deelnamen aan een protestmars tegen 
Poetin zitten nog steeds gevangen. Ze protesteerden tegen de beëdiging van 
Poetin tot president van Rusland. Amnesty beschouwt hen als 
gewetensgevangenen die alleen maar vastzitten omdat ze op vreedzame wijze 
gebruikmaakten van hun recht op vrijheid van meningsuiting en vergadering. 
Op een paar incidenten na verliep de protestmars, die door de autoriteiten was 
toegestaan, geweldloos. De demonstranten liepen van het centrum van Moskou 
naar het Bolotnaya-plein dat niet ver van het Kremlin ligt. Bij de nauwe ingang 
tot het plein stuitten zij op een politiekordon. In het gedrang ontstonden 
schermutselingen tussen de demonstranten en de politie. 
 
Hoewel het overgrote merendeel van de 
demonstranten zich netjes gedroeg, besloot de 
politie de demonstratie te beëindigen. Tussen de 
400 en 650 mensen werden opgepakt. Vijftien 
van hen zitten nog vast. Enkele van hen waren 
betrokken bij gewelddadigheden. Dat geldt 
volgens Amnesty International niet voor Vladimir 
Akimenkov, Artyom Savyolov en Mikhail 
Kosenko.' (Bron: www.amnesty.nl) 
 

http://www.amnesty.nl/
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Op 8 en 15 december zal de diaconale werkgroep uw aandacht vragen voor een 
schrijfactie voor deze drie Russische heren die inmiddels al 1,5 jaar vastzitten. 
We hopen van harte dat u een kaart wil ondertekenen, om de vrijlating van deze 
mannen te eisen. De kaarten liggen op genoemde zondagen voor u klaar in de 
Joriszaal. 

Met dank en groet namens de diaconale werkgroep, 
Marjolijn Runhaar 

 
 

Clara ging op bezoek bij Concha. 

Op 7 november is een aantal dames ingegaan 
op de uitnodiging van de Utrechtse 
vrouwenvereniging om op bezoek te komen. 
Uit Hilversum waren er ook diverse dames. We 
werden onthaald op een avondje herinneringen 
aan vroeger. Paul en Froukje van Linquenda 
theatershow vertelden, zongen en dansten. Ze 
namen ons even mee naar de gezelligheid 
thuis van de jaren 50 en 60.  
Uiteraard werd er weer heel wat met elkaar 

gebabbeld tussen de bedrijven door en hadden de Utrechtse dames gezorgd 
voor lekkere hapjes in de pauze. 
Als u deze Joris op ‘t Zand leest hebben de senioren ook al weer een 
adventsattentie gehad, die een aantal leden van Clara hebben verzorgd. 
Dan weer op naar de jaarvergadering. Daarover weer wat in de volgende Joris 
op ‘t Zand. 

Mary-Ann 
 

Culturele Commissie (Stichting Behoud & Beheer) 

Het speelt al weer even en diverse parochianen deden al een duit in het zakje, 
maar nu is het echt zo ver: het voorzetsel met bijbehorende delen van de 
kaarsenbank, dat lang geleden gemaakt werd uit de bruidsjapon van Clara 
Gertrudis van Halteren wordt deskundig gereinigd en hersteld. 
Nadat we als stichting bericht kregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds dat er 
subsidie van 1254 euro werd verleend, werd meteen de opdracht gegeven aan 
de textielrestauratrice Emmy de Groot om het werk in te plannen. Voor alle 
duidelijkheid: een voorzetsel (antependium) is, zoals het woord al een beetje 
zegt, een raamwerk, bespannen met textiel in een bepaalde liturgische kleur, dat 
aan de voorzijde van het muuraltaar wordt gezet. Haal je het weg, dan kijk je zo 
in de houten doos, die het altaar is. De parochie heeft diverse van die 
voorzetsels in verschillende kleuren en uit verschillende tijden en het witte 
exemplaar van de bruidsjurk heeft te lijden gehad van vuil van vele eeuwen en 
recente waterschade. 
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Wanneer het klaar is, zal het ongetwijfeld met de nodige aandacht weer in 
gebruik worden genomen.  
 

Begin dit jaar werden we er door deskundige 
bezoekers in onze kerk op attent gemaakt dat 
het zo’n vijfhonderd jaar oude paneel van de 
kruisiging uit de school van Jan van Scorel 
aandacht nodig had, de verf raakte los van de 
houten ondergrond. Het paneel hangt wat uit het 
directe zicht in de altaarruimte, rechts achterin. 
Sinds mei van dit jaar heeft de kerk een eigen 
consulent voor het kerkelijk erfgoed, verbonden 
aan het Museum Catharijneconvent. Deze 
kwam maar al te graag het paneel bekijken 
samen met een andere deskundige uit het 
museum, die gespecialiseerd was in Jan van 
Scorel. Ze brachten een rapport uit, waaruit 
bleek dat conservering zeker hard nodig is, 
maar ze meldden ook dat de grote meester zeer 
waarschijnlijk ook deels de hand heeft gehad in 
de schildering. Dan ga je toch met hele andere ogen kijken naar zo’n object. In 
de loop van de eeuwen is het paneel behoorlijk vergeeld en hier en daar is bij 
eerdere restauraties ook wel het nodige – niet altijd even fraai – 
overgeschilderd. Met dat rapport in de hand zijn nu twee restauratoren benaderd 
om een prijsopgave te doen van zowel een conserverende behandeling, maar 
ook van een grote restauratie. Het paneel zou dan weer in alle flonkering van de 
oorspronkelijke kleuren te bewonderen zijn. Wanneer de beide offertes binnen 
zijn, weten we als stichting om hoeveel subsidie we de boer op moeten bij de 
diverse fondsen.  
We hebben – in overleg met het kerkbestuur – al wel besloten dat een 
conserverende behandeling in ieder geval plaats moet vinden, maar een 
complete restauratie zou nog veel mooier zijn.  
 

De Utrechtse oude meester Jan van Scorel was een van de eerste kunstenaars 
die vanuit de Noordelijke Nederlanden naar Italië reisde. In 1522 werd hij op 
verzoek van paus Adrianus VI conservator van de Vaticaanse kunstcollectie. 
Scorel liet zich in Rome inspireren door de kunst van zijn illustere collega’s 
Michelangelo en Rafael. Ook schilderde hij er een portret van Adrianus VI, de 
enige Nederlandse paus uit de geschiedenis.  
Schrijver Jan Paul Schutten en tekenaar Paul Teng maakten op basis van deze 
historische feiten een 80 pagina’s tellend stripboek. Een snufje fictie ontbreekt 
niet. Wanneer de paus in 1523 sterft, heeft Scorel vraagtekens bij zijn 
mysterieuze plotselinge dood. Hij gaat op onderzoek uit om te ontdekken wie er 
achter de moord op zijn vriend Adrianus zit; de spannende plot in het 
stripverhaal.  

http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/#o:802
http://www.youtube.com/watch?v=LFu2vT4R66o&feature=share&list=PLkJWc79I4CVCNRq-XSc7dTNibRDydGfOX
http://www.youtube.com/watch?v=YHo8BtEoNDE&feature=share&list=PLkJWc79I4CVCNRq-XSc7dTNibRDydGfOX


Joris op ’t Zand 201305 20 

De lezer krijgt een staartje van de beeldenstorm in Utrecht mee, een inkijkje in 
het Vaticaan in de 16de eeuw, de nodige samenzweringen en complotten en 
zelfs een romance.  
Rond de lancering van deze prachtige beeldroman organiseert het Centraal 
Museum een tentoonstelling van de originele tekeningen van Paul Teng, die tot 
en met 19 januari 2014 te zien is. 
In de Werkplaats kunnen bezoekers zelf aan de slag. Met hulp van deskundige 
medewerkers kunnen bezoekers oefenen in het uitwerken van historische plots, 
het tekenen en inkleuren van strips. 
De vitrine achter in de kerk is opnieuw ingericht en geheel gewijd aan Jan van 
Scorel. 
 
Begin dit jaar organiseerden we een 
lezing van de schilder Ruud Bartlema 
over (ook een schilder) Marc Chagall. 
Mede dankzij goede publiciteit was de 
lezing een groot succes en puilde de 
Joriszaal zo’n beetje uit door alle 
belangstellenden. We hebben nu 
besloten opnieuw in zee te gaan met 
dhr. Bartlema en hebben hem 
vastgelegd voor een lezing op 10 maart 
volgend jaar, waar hij op zijn eigen 
enthousiaste wijze zal vertellen over de Bijbelse figuur Esther en voorbeelden 
zal laten zien van hoe kunstenaars in de loop der tijd haar hebben verbeeld. Dat 
alles wordt gecombineerd met muziek van Claude Debussy. Het belooft dus 
weer een boeiende avond te worden, noteer vast in uw agenda. Opnieuw hopen 
we met deze lezing een aardig bedrag over te houden voor het behoud van ons 
kerkelijk erfgoed. Twee vliegen in één klap dus. 

Emile Verhey 

Orgel stemmen 

Wij zijn het gewend om iedere zondag te luisteren naar 
het mooie orgel en het mooie orgelspel, verzorgd door 
een reeks van organisten: Emile, Betty, Theo en Henk, 
maar dat er heel wat bij komt kijken om de orgelklank 
mooi te houden, was vandaag heel duidelijk. Bijna alle 
organisten en een hulpje hadden de beurt om Klaas 
Veltman, orgelstemmer bij de Fa. Henk van Eeken bij te 
staan bij het stemmen van het orgel. Toetsen 
ingedrukt houden, octaven maken, kwarten en kwinten 
laten klinken, zware luiken eruit tillen, sjouwen, in het 
orgel kruipen, het was allemaal te horen en te zien. Een 
kijkje en het werk (letterlijk)  in het orgel, zwelkast open, 

zwelkast dicht, register open, register dicht (een mix van Engelse en Franse 
registernamen) het kwam allemaal voorbij.  

http://centraalmuseum.nl/bezoeken/agenda/werkplaats-tekentafel/
http://www.henkvaneeken.com/wiezijnwij.html
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Zelfs papiertjes werden gebruikt om een pijp in het gareel te krijgen en daarmee 
de goede klank. Dat stemmen ook bijna topsport is en de nodige lenigheid vergt, 
werd ook duidelijk. Onlangs werd een extra collecte gehouden voor het orgel; 
als u naar de foto’s op de website kijkt, begrijpt u waarom en luistert u misschien 
met nog meer plezier. Het hulpje heeft de gelegenheid te baat genomen om u 
een 'kijkje in de keuken' te gunnen.  

Digna Schade van Westrum 
 
 

Wisseling in het pastoraat op komst 

Op zondag, 6 oktober, werd in de parochies Hilversum, 
Den Haag en Schiedam afgekondigd dat er een 
wisseling in het pastoraat op komst was. In het eerste 
kwartaal van volgend jaar zullen de pastores Leen 
Wijker en Wietse van der Velde stuivertje wisselen. 
Beiden zijn dan meer dan tien jaar verbonden geweest 
aan respectievelijk de parochies Hilversum en Den 
Haag.  
Al eerder formuleerde het 
Collegiaal Bestuur dat het een 
goed beleid zou zijn wanneer 

pastoors tenminste zeven en maximaal tien jaar aan een 
parochie verbonden blijven. Het is na zo'n periode zowel 
voor de pastores als voor de parochies goed wanneer er 
een wisseling komt. In de praktijk kan een dergelijke 
periode niet altijd strak gehanteerd worden, er zijn teveel 
factoren die daarbij een rol spelen, zoals de wensen van 
de pastores zelf, hun eventuele gezinssituatie, de 
beschikbare formatie e.d.  
Vanzelfsprekend gaat aan zo'n wisseling een intensief overleg vooraf met alle 
betrokkenen, zoals de pastores, de kerkbesturen en het Collegiaal Bestuur. 
Pastoor Wijker zal de pastorale zorg op zich gaan nemen van de parochies Den 
Haag en Schiedam en pastoor Van der Velde gaat de zorg voor Hilversum 
behartigen en dat laatste in combinatie met zijn docentschap aan het Oud-
Katholiek Seminarie. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau 
 
 

Vrijwilligers gezocht voor het Internationaal OK congres 2014 

Van 18 tot en met 21 september 2014 vindt in Utrecht het Internationaal Oud-
Katholieken Congres plaats. Op diverse plaatsen in de historische binnenstad 
(o.a. Gertrudiskerk, Domkerk, Janskerk, Academiegebouw en Paushuize) 
worden activiteiten georganiseerd. 
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Ter ondersteuning van het congres wordt een beroep gedaan op vrijwilligers. 
Zowel voorafgaande aan als tijdens het congres zijn extra “handjes” meer dan 
welkom. Vrijwilligers zullen onder meer worden ingezet bij het bemensen van de 
informatiebalies in de verschillende accommodaties en bij het begeleiden van 
groepen deelnemers van de ene naar de andere locatie in de stad. Daarnaast 
zijn er veel hand en span diensten te verrichten. De inzet kan naar eigen wens 
en beschikbaarheid variëren van enkele uren tot enkele dagen. 
 
Voor hen die in beginsel geïnteresseerd zijn om tijdens het congres 
vrijwilligerswerk te willen doen, wordt er een informatiebijeenkomst gehouden en 
wel op zaterdag 1 februari 2014 van 10-12 uur in het schoollokaal van de ORKA 
(Mariahoek naast nummer 15) te Utrecht.  
Tijdens de bijeenkomst kan je jouw voorkeur voor activiteit en/of dag kenbaar 
maken. 
 
Het is wel van belang om zich voor deze informatiebijeenkomst aan te melden. 
Dat kan bij Peet Verheul via : p.verheul2@chello.nl of : 06-23464680. 
Dus: sta op en meld je aan als vrijwilliger! 

Met vriendelijke groet, 
Namens het congres comité, 

Peet Verheul 

 
Naast vrijwilligers is de organisatie nog steeds op zoek naar 
overnachtingsmogelijkheden voor congres deelnemers.  
Eenieder die een (aantal) bed(den) of slaapbank ter beschikking heeft en die de 
uitdaging wil aangaan om onze zusters en broeders uit het buitenland een warm 
welkom te heten in Nederland kan zich aanmelden op het volgende mailadres: 
witters.hilde@gmail.com 

Het congrescomité 
 
 

Een weekendje weg in Berlijn (en dan ook naar de Oud-Katholieke 
parochie). 

Het laatste weekend van september zijn wij naar Berlijn geweest omdat onze 
dochter de marathon daar op zondag zou lopen. 
 

Aangezien ze geblesseerd was ging dat voor haar niet door en we besloten zelf 
wel te gaan.  

mailto:p.verheul2@chello.nl
mailto:witters.hilde@gmail.com
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Naast een rondrit (Hop on - Hop off bus) op zaterdag hadden we besloten op 
zondag naar de kerkdienst te gaan van de Oud-Katholieke parochie in Berlijn. 

 

Vanuit deze parochie (Hauskirche Maria-von-
Magdala) wordt de diaspora bediend: Brandenburg en 
Mecklenburg-Vorpommern. 
De kerkzaal is te vinden in de Detmolderstrasse 4, in 
het zuiden van de stad en is gevestigd in de onderste 
verdieping van een oud en statig herenhuis.  
 

Daar werd deze zondag de oogstdienst gevierd in een 
grote huiskamer, een dienst met veel zingen en 
begeleiding op een elektrisch orgel en de kinderen 
brachten brood, aardappels, groente etc. naar voren. 
 

Na afloop hebben we (net als in Amersfoort) met de 
parochie nog koffie gedronken en met een aantal 

parochianen gesproken o.a. met de emeritus pastoor, waarbij zij aangaven dat 
bezoek van ons uit de parochie Amersfoort op prijs gesteld werd. 

Gerard Kinnegim 
 
 

Week van gebed voor de eenheid. 

Het thema voor deze week in 2014 is voorbereid door christenen in Canada en 
zij hebben gekozen voor het thema “Is Christus dan verdeeld?” waarbij zij het 
Bijbelgedeelte 1 Korintiers 1: 13 centraal stellen. Het begint er mee dat je gelooft 
dat Christus één is en zijn kerk dus ook. Gaandeweg moet je daar naar leren 
doen. En wat staat er tussen geloven en doen? Precies: 
bidden. Laten we daar gezamenlijk en met overtuiging 
ruimte voor maken. 
Aldus de inleiding op deze week van de voorzitter van de 
Evangelische Alliantie en van de Raad van kerken in 
Nederland. 
Zoals traditie is in de binnenstad van Amersfoort vieren we 
samen, dit jaar in de St. Franciscus Xaverius, ’t Zand 31. Op 
zondag 19 januari, aanvang half 11. U bent van harte 
uitgenodigd! 
 
 

Het Seminarie 

In het eerste kwartaal van 2014 opent Zorgresidence “Het Seminarie” haar 
deuren. U zult zeggen, dat is toch niet het 'oude' Oud-Katholieke Seminarie aan 
de Muurhuizen, ja dat is het. Na het vertrek in 1957 naar de Koningin 
Wilhelminalaan, heeft het gebouw diversie functies gehad.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IfDo0lswTbfepM&tbnid=B9tsve6e-Rp94M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.raadvankerken.nl/&ei=xjmFUuj6Doak0AW_nYGIDA&bvm=bv.56343320,d.d2k&psig=AFQjCNEaueBzbc-2Uuhc9rQ7IAXhnyTdzg&ust=1384549092958856
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Vanaf begin dit jaar is het geheel onderhanden genomen om het om te toveren 
tot een woonzorgvoorziening van 20 appartementen met een eigen badkamer, 
waarvan enkele geschikt zijn voor dubbele bewoning. Daarnaast beschikt deze 
accommodatie over huiskamers voor gezamenlijke doeleinden. Het team van 
Het Seminarie biedt u of uw familielid volledige 24 uurs professionele zorg en 
dienstverlening. Om de historische banden aan te halen is men op zoek naar 
kunstwerken en gebruiksvoorwerpen uit het seminarie. Dus als u nog wat heeft, 
men houdt zich aanbevolen. Verder zullen we een werkgroepje vormen om ook 
de christelijke traditie terug te laten komen in het dagelijkse leven van de 
bewoners. Men wil een open karakter uitstralen naar de binnenstad.   
Met andere woorden : Ouder worden in Het Seminarie betekent ouder worden 
waar u zich thuis voelt, waar familie en vrienden altijd welkom zijn en waar u 
geniet van die dingen die het leven voor u waardevol maken. 
Kijk voor meer informatie op de website www.hetseminarie.nl 
Heeft u verder vragen over het wonen in, ideeën over het dagelijks leven in het 
seminarie, oude spullen, u kunt altijd bij mij terecht, 

Frank de Haart, 
Lid werkgroep Het Seminarie 

 
 

Inzicht en Uitzicht: het vertalen van verhalen van Intocht en Uittocht 

Symposium 29 november 2013 
 

‘Uit het Hebreeuws in het Nederlands’ is sinds de 
Reformatie een blijvende opdracht aan de 
bijbelvertalers, tot op de dag vandaag. Maar de ene vertaler is de andere niet, 
ieder leest/hoort het Hebreeuws op zijn/haar wijze en vertaalt het bijbelwoord in 
zijn/haar Nederlands. Daarom is er een spectrum van vertalingen. 
Enerzijds zijn er vertalers die dicht bij de oorspronkelijke tekst willen blijven – 
anderen zoeken nieuwe wegen in een vertaling met een beperkte 
woordenschat.  
Ter gelegenheid van een nieuwe uitgave in de serie Een vertaling om voor te 
lezen en de aanstaande nieuwe vertaling  Bijbel in Gewone Taal organiseren de 
Societas Hebraica Amstelodamensis (SHA) samen met het Nederlands 
Bijbelgenootschap (NBG) en de Protestantse Theologische Universiteit op 
vrijdag 29 november een presentatie in de Vrije Universiteit. Een nieuwe 
vertaling van Jozua (SHA) en een vooruitblik op Jozua in Gewone Taal van het 
NBG (2014) zullen centraal staan. 
Sprekers o.a. dr. Piet J. van Midden, mw. dr. Marieke den Braber, dr. Jaap van 
Dorp. 
 
Ook gaat die middag dr. Reinoud Oosting (SHA) in op de betekenis van de 
computer voor vertalen, aan de hand van voorbeelden uit het bijbelboek  Exodus 
en krijgt dr. Otto Mulder het woord over Ben Sira, als introductie op Amsterdams 
Cahier 28, over de deutercanonieke boeken, dat die middag ook uitkomt. 

http://www.hetseminarie.nl/
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Plaats: Filmzaal van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), De 
Boelelaan 1105, Amsterdam (VU). 
Tijd: 14-16 uur (zaal open vanaf 13.30 uur). Na afloop receptie en verkoop. 
Toegang is gratis.  

Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem  
Contactpersoon Henk Jan Wimmenhove 

 
 
 
 
 
 

Agenda 

november 
 

di 26 19.45 Kerkgebouw Koorrepetitie 

do 28 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

    19.45 Joriszaal Huiskring 

vr 29 20.00 Kerkgebouw Taizéviering 

za 30 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

    10.30 Hilversum Eucharistieviering jubileum pastoor Leen Wijker 

december 
 

zo 1 10.00 Kerkgebouw 1e zondag van de Advent 

    12.00 Binnenstad Koopzondag LET OP BETAALD PARKEREN !! 

do 5 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

za 7 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

wo 11 16.00 Joriszaal Adventviering ouderen 

do 12 10.15 Elders Studiedag geestelijkheid 

    19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

    19.45 Kerkgebouw Koorrepetitie 

ma 16 19.30 Joriszaal Toerustingavond over de Bergrede 

di 17 14.00 Joriszaal Koperpoetsen 

    19.00 Joriszaal Koperpoetsen 

    19.45 Kerkgebouw Koorrepetitie 

wo 18 14.00 Joriszaal Kerkbestuursvergadering 

do 19 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

za 21 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

zo 22 12.00 Binnenstad Koopzondag LET OP BETAALD PARKEREN !! 

ma 23 19.30 Joriszaal Huiskring 

di 24 22.00 Kerkgebouw Kerstnachtviering 

wo 25 10.00 Kerkgebouw Kerstmis, dienst voor jong en oud 

za 28 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

zo 29 12.00 Binnenstad Koopzondag LET OP BETAALD PARKEREN !! 

   2014   
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januari 
 

wo 1 16.00 Kerkgebouw Gebedsdienst & receptie 

do 2 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

za 4 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

zo 5 16.00 Utrecht Nieuwjaarsvesper en receptie aartsbisdom 

do 9 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

    19.45 Kerkgebouw Koorrepetitie 

vr 10 20.00 Kerkgebouw Taizéviering 

ma 13 19.30 Joriszaal Toerustingavond over de Bergrede 

do 16 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

za 18 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

zo 19   
Franciscus  

Xaverius kerk Viering in het kader van de week voor de eenheid 

ma 20   Hilversum Vergadering pastores regio Agatha 

    19.30 Joriszaal Huiskring 

do 23 19.00 Kerkgebouw Avondgebed  

za 25 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

zo 26 12.00 Binnenstad Koopzondag LET OP BETAALD PARKEREN !! 

di 28   Zundert Retraite geestelijkheid tot en met 31 januari 

do 30 19.00 Kerkgebouw Avondgebed  

vr 31 20.00 Kerkgebouw Taizéviering 

februari 
 

za 1 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

zo 2 10.00 Joriszaal Jongerencatechese 

do 6 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

vr 7   Elders Catecheseweekend 14-16 jarigen tot en met 9 februari 

za 8 14.00 Hilversum Lering en Vermaak (thema: vriendschap) 

zo 9 10.00 Kerkgebouw Eucharistieviering met doop 

ma 10 19.30 Joriszaal Huiskring 

do 13 19.00 Kerkgebouw Avondgebed  

za 15 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

ma 17 19.30 Joriszaal Toerustingavond over de Bergrede 

do 20 19.00 Kerkgebouw Avondgebed  

za 22 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

zo 23 12.00 Binnenstad Koopzondag LET OP BETAALD PARKEREN !! 

do 27 19.00 Kerkgebouw Avondgebed  

vr 28 20.00 Kerkgebouw Taizéviering 

maart 
 

za 1 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

wo 5 19.30 Kerkgebouw Aswoensdag 

do 6 19.00 Kerkgebouw Avondgebed  

za 8 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

ma 10 19.30 Joriszaal Lezing over "Esther" door de heer Bartlema 
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do 13 19.00 Kerkgebouw Avondgebed  

za 15 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 
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